Türkiye Basın Sanayi İşçileri Sendikası yayın organıdır - 15 günde bir çıkar. 


ENEL YÖNETİM KURULUMUZ TÜM 


EMOKRASİ 
GÜGLERİNİ 


ELE 
BIRLIGINE 
ÇAĞIRDI 


11 Mart'ta toplanan Genel Yönetim Kurulumuz 
örgütsel ve sosyal konuları görüşmüş ve çetişli 

“varlar almıştır. GYK kamuoyuna bir bildiri _ yınlanmasını da hararlaştırmıştır. Bildiri yyledir: 


"Ülkemizdeki ekonomik bunalım, her şeyden önce emekçilerin satın alma gücüne darbeler indirmektedir. Ücret artışları, fiyat artışlarına yetişememekte, emekçilerin yaşama ve çalışma koşulları her gün biraz daha ağırlaşmaktadır. 

Bunalımın en belirgin göstergelerinden biri olan enflasyon, önüne geçilemeyen sürüklilik göstermektedir. İşsizlik ordusu büyümekte, çalışanlar ise iş güvencesinden yoksun bulunmaktadır. 

Genel olark ülkemiz ekonomisi tam bir çıkmaza girmiş, dış ticaret açığı inanılmaz boyutlara ulaşmış, döviz rezervleri tükenmiştir. Siyasal iktidarlar uluslararası finans gruplarının direktiflerine boyun eğerek bağımlılığı saklanamayacak kertede ortaya koymuşlardır. Toplumsal siyasal ve kültürel alanlarda da bunalım hızla derinleşmektedir. 

Bu durumdan en çok zarar gören işçi sınıfımızın yanısıra, çeşitli toplumsal kesimler de büyük ölçüde etkilenmektedir. Sendikal olanaklardan yoksun memurlar, teknik elemanlar, mühendis- ler yoksullaşma süreci içine itilmişlerdir. 

İş yasası kapsamına alınmamış olan tarım işçilerinin ve topraksız yoksul köylülerin geleceği tam bir tehlike altındadır. 

Ülkemizin içinde düştüğü bunalımın sorumlusu, aşırı kâr temeli üstünde talancı bir ekonomi - politika sürdürmekte direnen finans - kapital çevrelerinden başkası değildir. À 


Emperyalist tekellere bağlı bir avuç paraba bası, ülkemiz ekonomisine egemen olduklarından, zenginliklerini ve güçlerini emekçiler ve çalışan halkın zararına arttırmaktadırlar. 

Türkiye'yi de içine alan kapitalist dünya ekonomisinin tümünü genel bir ekonomik buhran sarmıştır. Dünya kapitalist ülkeleri arasında ABD, enflasyonun görülmemiş boyutlara çıkmasına, para sistemi ve ekonomik ilişkilerinin bozulması- na neden olan ülkelerin başında gelmektedir. 

Emperyalizm, gerileme ve bunalım içine girdiği bu süreçte, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi veren ülkelerde siyasal darbeler tezgâhlan- 


Basın iş DSF ye katılıyor 


Sendikamız 61. Genel Kurulu ezici bir çoğunlukla Dünya Sendikalar Federasyonu'na katılma kararı aldı. Bir çekimser, bir aleyhte oya karşılık 105 „oyla alınan bu karar sendikamızı daha güçlü ve daha etkin kıldı. 

Neden DSF? 

Bugüne kadar üyesi bulunduğumuz IGF (Uluslararası Grafik İşçileri Federasyonu)'den ayrılıp ekonomik-demokratik mücadelenin en büyük kalelerinden olan 180 milyon üyeli DSF'ye katılmak günümüz Şartlarında kaçınılmaz bir görev oldu. 

ABD tekellerince beslenen ve bizdeki Türk-İş'- 


in hamisi ve vasisi durumunda bulunan sarı - gangster sendikacılığın uluslararası karargâhı ha- 


linde bulunan, CIA güdümlü, sözde Hür İşçi Sen dikaları Konfederasyonu'nda kalmak, mücadefemizin bugün ulaştığı boyutlarda sınıf sendikacılıgı için bir zuldür. Ancak bugüne kadar gerici iktidarlar DSF'ye üye olmayı yasaklamışlar, sendikaları Uluslararası Hür (!) İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na adetâ zorla üye yapmışlardır. 

* Bugün artık mücadelemizin ulaştığı boyutlar 


makta, açık faşizmi getirmek istemektedir. 

Emperyalizmi ve onun ülkemizdeki talan ve yağma düzenini kavrayan geniş yığınlar, kapitalist sömürü düzeninen sebep sonuç arasındaki bağını kavramaktadırlar. 

Ülkemzdeki bunalımın nedenlerinin ortadan kaldırılması toplumun tüm üretici güçlerinin sürekli ve uyumlu olarak gelişerek, işsizlik, pahalılık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması yolunda, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi veren güçlerin, demokratik güç ve eylem birliği acil ve güncel görev olarak önümüzde durmaktadır." 


işveren iktidarının bu gerici çemberini kırmak ve uluslararası İşçi Sınıfı hareketinin sendikal alandaki gerçek irliği olan DSF'ye katılarak güçlenmek ve bu birliği güçlendirmek görevi ile karşı karşıyadır. 

Türkiye İşçi Sınıfı hareketi gericiliğin bir zincirini de kırıp DSF'ye katılma hakkını yasallaştıracak güçtedir. 


Üye Arkadaş 


birlik dayanışma 


mücadele günü 


1 Mayıs 1978'e 
HAZIR OL! 
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TEMSİLCİLER MECLİSİ TOPLANDI 


REFERANDUM KONUSUNDA DİSKİN ETKİLİ 
— bİRİŞİMLERDE BULUNMASI İSTENDİ 


Her ay toplanmakta olan Temsilciler Meclisi son olarak 6 Mart'ta toplandı. 61. Genel Kurulumuzdan Sonra yapılan Temsilciler Meclisi olan bu toplantının gündemi; 

— Kongrenin değerlendirilmesi, 

— Tüzük değişiklikleri ve kararların taştışılmasi, 
— Güncel;ekonomik ve sosyal olayların değerlendirilmesi idi. 

- Bu maddede özellikle devalüasyon ve sendika grev fonlarının yatırımlara aktarılması ele alındı. 


Yapılan devalüasyonun parababalarının yararı- na ve işçi ve emekçilerin cebindeki her 15 liradan 5'inin alınması demek olduğu vurgulandı ve yapılan devalüasyonla yeni hükümetin halkın değil parababalarının hizmetinde olduğunu ispatladığını belirtti. 

Son Zamanlarda kimi bakanların ücretlerin dondurulmasından söz ettiklerini ve gangster sendikacıların başı H. Tunç'un sendika grev fonlarının yatırımlara kanalize edilmesi teklifi, parababalarının emrinde olduğunu ispatladığı belirtildi. 


BİR TAŞLA KAÇ KUŞ? 
Sendika grev fonlarının yatırımlara aktarılması 


aslında sendikalarının grev silâhından yoksun kalmalarını, sendika işlevlerini yitirmeleri demektir. 


il çözümleneceğini açıkladı. 


sayım) başvurulur. 


dumdan yana olduğunu söyledi. 


CHP gölge etmesin başka ihsan istemeyiz. 


İRADE BEYANI MI? 
YUTTURMACA MI? 


Yeni hükümetin işe başlamasından sonra Çalışma Bakanı yetki uyuşmazlıklarının "İrade Beyanı" 


Yetki uyuşmazlığı, bilindiği gibi, bir işyerinde birden çok sendikanın sözleşme yapmak istemesi halinde doğan durumdur., Bu durumda hangi sendikanın gerçekten yetkili olduğunu, yani o işyeri işçileri çoğunluğunun hangi sendikayı seçtiğinin tesbit edilmesi için REFERANDUM'a (gizli oy açık 


Ancak bugüne kadar yapılan referandumların hemen hepsini DİSK'e bağlı sendikalar kazandığı içi için parababaları referandumu rafa kaldırmak amacıyla çeşitli oyunlara girdiler. 
İ Fakat mücadelemiz durmadı. Referandum talebimizi her zaman her yerde haykırdık. Toplumun diğer sınıf ve tabakalarında da bu haklı talebimiz yankı buldu. Tüm demokratlar ve halkçı güçler bu talebimizi desteklediler. Halkçı ve demokrat olduğunu söyleyen CHP de muhalefetteyken referan- 


İktidara kurulup hükümeti kurduktan sonra ise Bahir Ersoy'un ağzından "İrade Beyanı"'nı çıkardı. 
Referandumun GİZLİ OY, AÇIK SAYIM ilkesinin tersine "irade beyanı”, adetâ AÇIK OY, GİZLİ SAYIM sistemidir. İşsizliğin kırıp geçirdiği bir ülkede, işverenin sürekli işten atma tehditleri altında İş Müfettişlerinin karşısına geçip sarı - gangster sendikayı istemediğini söyleyeceksin - söyleyebilirsen - ve bu "irade beyanı" olacak! CHP'nin demokrasi anlayışı bu ise, biz o demokrasiden yana değiliz; 


Çünkü CHP bu kararla çökmekte olan dağılması yakın olan sarı - gangster sendikacılığa arka çıkıyor. 1950'lerden beri işçi sınıfımızın büyük bir çoğunluğunu tutsak etmiş bulunân sarı - gangster sendikacılığın merkezi old Türk -İş'işgakta tutmak istiyor. e à | - Boşuna gayret... İşçi sınıfının güçlü kolları referandum hakkını da söküp almasını bilecektir. 


Parababaları böylece hem ekonominin içinde bulunduğu kredi sıkıntısını hafifletmek istiyorlar, hem de sendikaların ekonomik mücadeledeki en etkili silâhı olan grev silâhını ellerinden almaktadırlar. Çünkü parababaları çok iyi biliyorlar ki kasası boş olan sendikalar grev yapamazlar. 


Toplantı, bu tespitlerden hareketle gerek refe- 


| randum gerekse grev fonlarının gaspedilmesi 


Rİ 


ge 


ey 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konusunda etkili girişimlerde bulunması için DİSK'e öneri götürülmesine karar vermiştir.Karar şöyledir: 


TEMSİLCİLER MECLİSİ KARAR ÖNERİSİ 
" Gerekçe: . > 


IMF'nin borç vermek için dayattığı şartlardan yatırımların kısılması ve yüksek oranlı devalüasyon gerçekleştirildi. Böylece işsizlik ve pahalılık ateşi daha da körüklenmiş olmaktadır. z 

IMF'nin üçüncü şartı olan "ücretlerin dondr 


rulması" ise bugünkü şartlar içinde pek mümkü 


olamamaktadır. "Ücretler dondurulmuştur" diye bir kararname, ancak Pinoşe gibi bir diktatör taslağının başında bulunduğu bir faşist cunta tarafından çıkarılabilinir. Şu anda böyle bir faşist cunta oturtulamadığına ve borç alabilmek için İMF'nin bu şartının da yerine getirilmesi düşünüldüğüne göre ne yapılacaktır? 

Sarı - gangster şebekelerin başı Halil Tunç bu konuda parababaları ve hükümete sevinçlerinden göbek atacakları müjdeyi verdi. Halil Tunç . "Sendikaların birikmiş fonlarının devlet yatırımların- da kullanılması"' görüşünü açıkladı. Halil Tunç ve işverenlerin niyeti apaçık . Sendikaların kasalarını boşaltıp grev yaptıramaz duruma getirmek. Böylece de "'ücretler dondurulmuştur" diye bir karar- - name çıkarmaya gerek duymadan ücretleri dondurmak. 

Elbette bu tür isteklere işçiden yana olmaya çalışan devrimci sendikalar evet demeyeceklerdir. O zaman da patronların 13. ve 17. maddeler 


nin tehdidi altında işçilere “özgür” (!) iradesiyle” 


"beyan" ettirilir. Gizli oy açık sayım esasına dayalı referandum yerine faşist Şili Cuntası usulü açık oylama demek olan "irade beyanı dayatılmaktadır. 

Temsilciler Meclisimiz: 

a) Parababalarının aşırı vurgun ve sömürülerinin Sonucu olan işsizlik ve pahalılık ateşten gömlek halini almışken bir de ücretleri dondurma sonucunu doğuracak girişimlere karşı çıkılması, 

b) İrade, beyanı aldatmacası yerine gizli oy - açık sayım esasına dayalı referandum'un çıkarılması için, 


Başta Konfederasyonumuz DİSK olmak üzere * 


bütün demokratik kuruluşlarla ortay eyleme geçilmesinin önerilmesine oybirliği ile karar veril- 


di." 


sp 


550 ÜYEMİZİ. İLGİLENDİREN 


DMO'DA VENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ 


İlkesi gereği sendikamızın her toplu sözleşmeden önce yaptığı teklifin işçiler tarafından tartışılması, onaylanması için tüm işçilerin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda söz alan işçiler teklif taslağının çeşitli maddeleri üzerinde söz alarak görüşlerini bildirdiler. 


Tabanı söz ve karar sahibi kılmak için yapılan toplantıda İzmitli işçiler tartışmaları dikkatle dinle diler. 


GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR 
YAPILAN TOPLANTIDA SENDİKAMIZ TOPLU SÖZLEŞME VE HUKUK DAİRESİ 


Toplantıdaki tartışmalar üzerine teklife son İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK TOPLU SÖZLEŞME KOMİTESİ KURULDU. 
şekli verildikten sonra 13 Mart günür işveren tarafı ile ilk görüşme yapılmış ve teklif işveren tem- TOPLU SÖZLEŞME KOMİTESİ SENDİKA YETKİLİLERİ İLE BİRLİKTE İŞVEREN silcilerine iletilmiştir. TARAFI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELERE DE KATILIYOR 


Görüşmeler tarafların teklifleri incelemeleri için ileriki bir tarihe bırakılmıştır. 

550 o üyemizin çalıştığı Devlet Malzeme Ofisi 

Merdivenköy ve İzmit bölümleri yeni toplu sözşme hazırlıkları tamamlandı ve işveren tarafı ile görüşmeler başladı. 

Temsilci arkadaşların da katıldığı İrtibat Komitesi nin sürdürdüğü anket çalışmalarını değerlendirip sentezleştiren Sendika Toplu Sözleşme 
Dairesi son hazırlıklarını tamamladıktan sonra 12 
Mart günü İzmit te tüm üyelerin katıldığı bir toplantı yapılmış ve sunulacak teklif taslağı tartışmaya açılmıştır. 

Sendikamızın benimsediği tabanın gerçekten söz ve karar sahibi olması. 


YAPILAN TOPLANTIDA İŞÇİLER 
GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLARKEN 


*444440000000000 


Çoğumuz eğitimin tarifini yapamayız belki. 
Fakat eğitimin sonuçlarını, etkisini günlük yaşayışımızda görmüşüzdür. Ne kadar akıllı olursak olalım belli bir matematik eğitimi görmemiş isek aylık ücretimizi, yevmiyemizi hesabedemeyiz. 
Anlayamadığımız bir yazı, içinden çıkamadığımız bir mesele karşısında "Ah cahillik!" diyerek hayıflanırız. . 


Bizden beş - on yıl fazlâ mürekkep yalamış beye fendi bozunfularının "tahsil - terbiye gördük" diye kas kas ,Kasıldıklarını,bizleri adam yerine komak istemediklerini görmüşüzdür. Öte yandan eğitim gördüğü için bizim bildiklerimizin çok daha aşırısını, bizim yapabildiklerimizin çok daha fazlasını yapan, bize de öğretmek, bizi eğitmek isteyen dostlarımızı da görmüşüzdür. > 

Çok istediğimiz halde ailemizin gücü bize okul eğitimini sağlayamamıştır. Cahil bırakılmışızdır. 
Bunun suçlusu ileride etraflıca göreceğimiz gibi milyarderler, ağalar, bezirgânlardır. Onlar bizi 

cahil birakarak uyutmuş, uyytabildikleri için de sömürmüşlerdir. 


Eğitim, eskilerin "terbiye" dedikleri sözcüğün Türkçesidir. İnsanların ve canlıların üzerinde çalışarak güdülen amaca göre geliştirilmesi diye tarrif edilebilir. 


Dikkat edilirse sırf bilgi kazandırmak, bilgili 

olmak için çaba göstermek eğitim olmuyor. Pek 

` çok, değişik alanlardaki gelişme çabaları oluyor eğitim. 


ilkokula giden çocuk okuma - yazmadan, sayılara, hesap, yapmaya, tarihten spora, müzikten 

j resimgi vb. , her konuda eğitim görüyor. Daha 

sonra eğitim orta ve yüksek okullarda daha derinliğine ve genişliğine -devam ediyor. İnsanların bilgileri, becerileri artıyor, gelişiyor, alışkanlıkları, görüş ve düşünceleri değişiyor. 


Eğitim gösterilmeyenler ise daha az bilgili, bazı konularda daha az becerikli oluyor, görüş ve düşünceleri ise sağlam bir temele oturamıyor: Ko- 

-layca kandırılabiliyorlar. En olmayacak şeylere kolayca inandırılabiliyor, bir sürü "olmayacak dualara" hemen "Amin!" dedirtililebiliniyor. 


Eğitim sırf okullarda yapılmıyor. Hatta okul- - lardaki eğitim ortalama insan ömrünün onda biri yahut beşte biri kadar olmaktadır. Okulun dışında insan ayrıca beşikten mezara kadar türlü - çeşitli araç ve yollarla eğitilir gider. Çocukluğunda "aile terbiyesi" alır. Yemek yemekten tuvaleti kullanmaya, giyinmekten, temizlenmeye kadar her şeyi öğrenir, uygular. Konuşmayı, nezaketi, görgüyü, gelenek ve görenekleri edinir. 


İnsan iş öğrenir, meslek edinir. İş yerinde eğitilir. Askerlikte "eğitim" görür. Kahvede, dernek- te, kulüpte, sendikada, partide devam eder öğitim. Gazeteler, radyo - televizyon, sinemalar, stadyumlar vb». bir sürü araçlar bir sürü yoldan eğitim sürer gider. : 


Radyo - televizyon ve gazetelerle yapılan hergünkü eğitimden güdülen amaç nedir? 


'"Hür Yayın” olmasa, Emperyalizm (Millet-Terarası en kodaman parababâları Çetesi) kurdu, 


hangi kuzu postuna bürünebilir? Serbest uçkur, baldır, baçak gıdıklamalarıyla dolu "Hür Yayın" ortamında, esrar kabağına çevirilen insan kafası, Azraili kolayca kurtarıcı melek gibi görebilir. Bin- bir rezalet, şantaj, fuhuş gürültüleriyle insan: avcılar önünde zağar sürüsünden kaçan şaşkın av 


. hayvanı durumuna sokuldu mu, artık burnunun 


ucunu göremez oluyor." (Dr. H. Kıvılcımlı, Dec- 


cal $. 7) 


İşte parababalarının güttüğü amaç insanları bu duruma getirmek. 


İnsan hayatında eğitim en eski zamanlardan beri vardır. Yazı icad edilmezden önce insanlar bilgi ve tecrübelerini, gelenek - göreneklerini dededen toruna sözlü anlatarak aktarırlardı. Yehi nesilleri hayat mücadelesinde zamanın bilgi ve becerileri ile donatırlardı. Avcılığın, çobanlığın, tarımcılığın, zanaatçılığın ve bütün incelikleri yeni 


kuşaklara sözlü aktarmalı eğitimle kazandırılırdı. ; 


Yazının bulunuşu insan yaşayışında büyük bir dönüm noktası oldu. İnsan bilgileri, tecrübeleri bir düzene, sisteme sokularak kaydedilmeye başlandı. Bilim doğdu. Sırf bilimle uğraşan insanlar, bilginler, bilgeler yetiştirildi. Artık eğitim herkesçe değil bu bilginler, hocalar tarafından yaptırılır oldu. Eğitim her yerde değil mektep, medrese ve bugün okul denen yerlerde, herkes tarafından değil, bilgin, hoca, öğretmen, profesör denilen uzmanlarca yapılmaya başlandı, kurumlaştı, belli teşkilâta bağlandı. 


Bugün memleket ölçüsünde eğitim işini Milli Eğitim Bakanlığı yürütmektedir. Bakanlık uzmanları eğitim programları yaptırır. Öğretmenler yetiştirir. Bu programa göre eğitim yapılıp yapılmadığını müfettişleri aracılığı ile denetler. Bakanlığın programına uygun ve istediği eğitim yapılmıyorsa öğretmenler cezalandırılır, kıyılır, sürülürler. 


Aynı şekilde okul dışı eğitim kurumları dâ belli programlara göre eğitim yaparlar. Radyo - televizyonun belli bir yayın programı vardır. Bu program iktidarda olan sınıfın çıkarına göre belirlenmiştir. Hükümet değişiklikleri olduğu zaman 


TRT müdürünün de hemen değiştirildiğini görü- - 


ruz. 


"TARAFSIZ" EĞİTİM 


Halbuki Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programlarının başına "tarafsız eğitim" yapılacağı 


` eğitimin amacının "vatanına, milletine yararlı, iyi - 


insan yetiştirmek" olduğu yazılıdır. Aynı şekilde 3 
TRT "tarafsız" olmalıdır çığlıklarının politikacıların ağzından hiç düşmediğini görürüz. 


"olmalı" dedikleri böyleğblarilar nedir? Bir örnekle görelim: ; 


İş yerinin çalışma ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi, işverenin 8 saatten fazla çalıştırmasına 


-son verilmesi, ücret kesintilerinin kaldırılması ve 


.en önemlisi işçilerin sendikalaşması için mücadele eden, bunun için toplantılar, konuşmalar düzenleyen işçi, patron için nasıl bir insandır? En " " 


azından "yaramaz bir insan", "vatan haini, anarşist, vb,'Ekötü bir insan!" 


Bütün patronlar, işçilerin haklarını bilinçlice savunmak isteyenler için aynı biçimde düşünür- ler. Yine bütün patronlar: "Ekmek yediğimiz sofraya bıçak sokmayalım çocuklar, sendika neymiş, isyan mi edeceksiniz, sendikadan, siyasetten bahsedenler dinsiz, imansız, ırz düşmanı v.d.." diyenlere ise bayılırlar. “İşte vatanını, milletni seven işçi böyle olmalı, aferin böyle işçiye, Ne kadar iyi insan canım" derler. 


Göz göre göre kazık atmaya kalkan satıcıya karşı çıkan, fatura soran, yahut şikâyette bulunan için kazıkçı, karaborsacı, vurguncular hiç iyi düşünmezler, Onlar için vurgunculuğa engel olmaya çalışan birisi "iyi insan" değildir. 


a m 


ÖĞRENCİ Ha? 
HERSEYI ÜĞRENECEİY DEME, Z 


all 


ini 


M 


l 


İşlerini hep rüşvetle gördüren bir komisyoncu, müteahhit için rüşvet almayan bir görevli hiç bir zaman "iyi insan"' olmaz. Kooperatifleşmenin teşvik edilmesini, vurgunculuğun önlenmesini, dışticaretin kamulaştırılmasını isteyenler için bezirgânlar, büyük tüccarlar "iyi insan"' derler mi? 
Ancak "yıkıcı, vatan, millet düşmanı v. b." der- 


.ler. ; 


Görüyoruz ki, "iyi insan" herkes için aynı olmuyor. Bizler için "iyi" olan, patronlar için “çok kötü"' halk için iyi olan kooperatif yanlısı, bezirgânlar için "komünist, millet düşmanı" olu- , yor. 


Şimdi soralım: "Tarafsız eğitim'' olur mu? 
Apaçık görüyoruz ki olmuyor. 


Eğitim programlarının yapıldığı, öğretmen- . 


lerin bağlı olduğu kurum Milli Eğitim Bakanlı- 


ğı'dır demiştik. M: Eğitim Bakanlığı devlet teşkilatının bir parçasıdır. Devlet ise daha sonra göre- 


ceğimiz gibi büyük patronların, mülk sahiplerinin 


“kârlarını, vurgunlarını artırmaları ve bunların 


halka karşı korunması için kurulmuş bir teşki- 


,Jâttır. Bu devlet biz işçiler, emekçilerle patron- 


ge 


Nr” 


EĞİTİM 
NEDİR ? 


lar, parababaları karşısında "tarafsız" olabilir mi? 
Bu "tarafsızlığı" hiç aklınız keser mi? 


adyo ve Televizyonu her gün saatlerlarının bankalarının, cikletlerinin, çorapla mın, kokularının, sabunlarının ve daha bir sürü şeylerinin reklâmını yapıp, para almaktadır. 
Reklâm sayesinde, hem reklâm yapılan mal ihtiyacımız olmadığı halde ve kalitesiz kötü ve pahalı da olsa satılmakta hem de reklâmları izle- 
'enlerin beyinleri yıkanmakta, uyuşturulmaktadır. Öte yandan reklâm yaptıran parababası TRT'nin "velinimeti'' olmakta, daha çok reklâm verseler de gelirim artsa diye beklemektedir. Şimdi bunlardan "tarafsızlık" beklemek "ölü gözün- 


den yaş beklemek" olmaz da ne olur? 


Durumları ve çıkarlar ayrı ayrı olan insan gruplarının yani sınıfların bulunduğu toplumlarda "tarafsızlık" olabilir mi? Olamaz. 
Temsilcimiz işverenle kavga ediyor olsa, bizim tarafsız kalmamız işverene taraf olmaktan başka ne sonuç Verir? Arap - İsrail savaşında "tarafsız" kalarak İsrail'in eşkıyalığına yardımcı olmakton başka ne yapmış olursunuz? 


Sınıfların mücadeleleri söz konusu iken "tarafsızlık"' mutlaka mücadele edenlerden biririn işine yarar ve "tarafsız" geçinen bal gibi taraf 


olur. 


wa 


"YAT YAT UYU, UYU UYU YAT" 


Parababaları eskiden alfabeye böyle başlanmasını programlaştırmışlardır. Şimdi gizli uyutma, uyuşturma yollarına bakmaya çalışalım: 


"RAB BENA HEP BANA". 


Parababaları insanların bencil yetişmesi, başkalarının arasından sıyrılıp hakemtediği şeyleri elde etmek için yanıp tutuşur olmaları ve böylece iki kişinin biraraya bir türlü gelememesini isterler. Antikavurguncularolan tefeci - bezirgân hacıağaların anlayış ve görüşlerinin ifadesi olan deyimleri olduğu gibi benimser ve herkesin de öyle düşünüp yapması için çaba gösterirler. Söz gelişi: "Gemisini kurtaran kaptan", "Beni sokmayan yılan bin yaşasın", "Ben dümenime bakarım", “Elin 5 koyunundan bana ne?", "Köprüyü geçesiye kadar ayıya dayı de!", ''Nabza göre şerbet", 


"Sakala göre tarak" vb. böyle bir sürü bezirgân 


atasözleri bencilliği kışkırtır ve iyi güzel doğru birşeymiş gibi göstermeye çalışır. Bizlerin bu 


sözlere uygun düşünüp davranmamız için her yo- ; 


la başvururlar. Okul kitaplarında, gazetelerinde, 


radyo - vb. her yerde her yoldan bunları insanların kafasına doldurmaya çalışırlar. 


Ola ki insanlar “SÜRÜDEN AYRILANI 
KURT KAPAR" düşüncesine varıp bencilliğe son vermesinler diye her yola başvururlar. 


i 


"KİM BİR DÜKKANLA 
BAŞLAMADI Kİ..." 


Sanırsınız ki Türkiye'de herkes Vehbi Koç. 
Bir - iki yoksul insan var, onları da Tercüman, dükkân vererek, sermaye vererek Vehbi Koç yapacak! Ondan sonra "Köşeyi Döneceğiz" Ne lüzum var efendim sendikalaşmaya, yürüyüş, miting yapmaya, hak istemeye, grev yapmaya ne lüzum var! Lotaryacı "Hür Basın"'dan kuponlar kes, toto oyna, piyango bileti al "Köşeyi dön!" ; 


Din bezirgânları şimdi daha çok köylerde, doğuda kaldı. İnsanları sahte cennet vaadiyle uyutup uyuşturarak ağalara beylere köle ediyorlardı. Bu afyon şehirdeki işçi sınıfına, aydınlara pek yutturulamıyor şimdi. Daha boyalı, daha ''mantikli" afyonlar bulunmalı! Aramalarına hiç gerek 


yok: > . 
Kapitalizmin her yerde hazır nazır afyonu ŞANS - KADER - KISMET! » 


Parababaları memlekete dâmla damla giren dö dövizleri Mercedeslere- yatırınca tüp gaz sıkıntısı mu başladı? Günaydın yedek tüp gazınızı bedava veriyor! Pahalılıktan yiyeceklerin, etin yanına varamıyor musunuz? "Günaydın'a bakmadan tencereyi ocağa koyma!" Sakn ha yokluk, kuyruklar, pahalılık neden oluyor falan diye düşünüp aramaya kalkma! "'Hür Bâsın"'ın kuponlarını kes. 


televizyonda, sinemalarda, kahvelerde — 


YAŞAMAYA BAK 


Sık sık duyduğumuz laflardan biri de budur. 
Bununla birlikte "'senin neyine elin üç keçisi beş koyunu" denir. Öyle ya yarın sen de aynı yollardan zengin olacaksın! Başkaları da senin keçilerini, koyunlarını saymaya kalkar ha! Her türlü hırsızlığı, vurgunu görmezden gel! Gözünü kafanı kadınların apış arasına hapset, sinemaya git, stadyumlara git, ye, İÇ, EĞLEN, sarhoş ol, sokaklar- da nara at, çamurların içinde yuvarlan, YAŞA-MAYA BAK! Gerisine boşver.. Okumaya, öğrenmeye kalkma, hadi okudun öğrendin diyelim, sakın ha hak aramaya kalkma! 


Parababaları "(spor, seks, sinema) afyonu ile de böyle "Yaşamaya bak”"'tırırlar. 


"BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDER" 


Parababalarının düzeninin nasıl işlediğini kendi kendine olsun görüp anlamaya mı başladın? 
Dur orda! Öğrensen, anlasan ne olacak? "Böyle gelmiş, böyle gider" Hiçbirşeyi değişmez gösterebilmek için olmadık yalan bulur, uydururlar. 


Çünkü onlar hiçbirşey değişmesin, asalaklıkla- 


“rı, tembellikleri, rahatları, lüks yaşayışları son- 


suza kadar sürsün isterler. Bizlere de "'iyi, doğru söylüyorsun, fakat değişmez ki, değiştiremezsin ki dedirtebilirlerse keyiflerinden göbek atarlar. 


Halbuki biz dünyaya ve olaylara ayık kafayla 


- Parababalarının afyonlarının etkisinden uyanmış - 


bir gözle bakacak. olursak DEĞİŞMEYEN HİÇ. 
BİRŞEYİN OLMADIĞINI görürüz. 


Bilim, dünyanın, canlıların, insanların ilk ortaya çıktıklarındaki durumları ile bugünkü durumları arasında dağlar yahut uçurumlar kadar değisiklikler olduğunu hergün daha da çoğalan belgelerle kanıtlamaktadır. Aynı şekilde insan dü- * şüncesi, anlayışı, alışkanlık ve inançları da DE-ĞİŞMEKTEDİR. Bugün oğlunu bıçakla kesen birisine en azından cani, deli, kaçık deriz. Binlerce yıl önce oğlunu kesmek ibadet idi. 


Hiçbirşey değişmiyor idiyse, değişmeyecek idiyse 'neden sendikalı olduk? Evet azıcık düşinerek baktığımızda ve konuştuğumuzda hemen görürüz ki parababalarının "Böyle gelmiş, böyle gider" derken en büyük yalanı söylemiş olduklarını hemen anlarız. 


AKLIN ERMEZ 


Parababaları bazı şeyleri (neleri?) bizlerin an- 


Bekle. Ya Çıkmazsa? O zaman ŞANSINA KÜS! layamayacağımızı söyleyerek "büyüklerimiz bilir! "der- 


Ülkemizde parababalarının bu şans" afyonu çok hem de pek çok yaygındır. En aşağılık yalanlarla halk hem aldatılıp soyulur, hem de “umutsuz " bırakılmayarak başkaldırmasını, öğrenip mücadeleye katılması önlenir. İstedikleri 


` olur: Kimse kahvelerden, kumarın başından kalkamaz olur, yürüyüş, miting, seminerler yerine . , 


"ler. Onlar anadan doğma akıllı-bilgili, bizler, on- 


lar ne derse "doğrudur" diye kafa sallayan tasdikçileri olmalıyız isterler. Bununla "sakın ha işin iç yüzünü araştırıp öğrenmeye kalkma, öğrenilmez, öğrenemezsin, sadece büyükleiniz bilir" düşüncesini kafamıza sokmaya çalışıyorlar. 

Aynı zamanda emekçilerin parababalarını yenmelerinin imkânsız olduğuna inandırmaya çalışırlar. Çocukluğumuzdan beri anlatılan korkulu masallardaki "'bir dudağı yerde bir dudağı gökte devler" gibi gösterilir parababaları bizlere. Sonuç olarak korkaklıkları yenmeye onları altetmeye girişmeyelim diye bunları aşılamak isterler. 

Onlara göre halkın siyaseti ve dünyayı bilmesi, siyaset yapması "SÖZÜ AYAĞA DÜŞÜRMEK" tir!, ; . 


— GELECEK SAYI: 
SİYASET DIŞI İNSAN = HAYVAN 


Ankara Şube Başkanı Refik Akıncı 


ANKARA ŞUBE BAŞKANI R. AKINCI : " ANKARA BASIN İŞÇİLERİNİ DİSK BASIN 


ANKARA ŞUBESİ 


yeni yönetim kufulları yoğun 


bir çalışmaya girdi 


—İŞ'TE BÜTÜNLEŞTİRECEĞİZ" 


“Ankara Şube Yönetim Kurulu bir yandan olağanüstü kongre hazırlıkları yaparken bir yandan da örgütleme çalışmalarına hız verdi. 

Şube Sekreteri Refik Akıncı hızlı bir örgütlenmeye girdiklerini, hedefin Ankara'daki basın işçilerinin sendikamız bünyesinde örgütlemek oldugunu belirtmiş, şöyle demiştir: 

“Ankara'da 3000 kadar basın emekçisi vardır. 
Bunların bir kısmı sarı sendikalarda tutsak edilmiş durumdadır. Bir kısmı ise tamamen örgütsüz durumdadır. 

61. Genel Kurulumuzdan sonra bir yandan içe yönelik birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirme çalışması yaparken bir yandan da Ankara'daki basın emekçilerinin DİSK/Basın - İş'te yoğun bir çalışmaya girmiş bulunuyoruz. MC dönemin- de giriştiğimiz ve sonuçsuz kalan örgütlenme çalışmalarını ilk elde sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. 

Görevimizin öneminin bilincindeyiz; mutlaka başaracağız." 


ANKARA ŞUBESİ 
YENİ YÖNETİM KURULU 


61. Genel Kurul'da Ankara eski Şube Başkanı Z. Alın ihracından sonra tüzük uyarınca atanması gereken yeni yönetim kurulu tespit edilmiştir. 

Yürütme Kurulu geçici Yönetim Kurulu'na şu arkadaşlar atanmıştır. 

1— Refik Akıncı 

2— Aytekin Balcı 

3— Tuncer Özcan 
4— Mustafa Tütel 

5— Ragıp Toker 

6— Maden Şenöz 

7— Yusuf Başbuğ 
8— Veli Yıldız 

9— Arif Uysal 
10— Fahrettin Türkileri 
11— Aydoğan Özçelik 


Yeni Yönetim Kurulu'na başarılar dileriz. 


İZMİR ŞUBESİ 
YENİ YÖNETİM KURULU 


61. Genel Kurul İzmir eski Şube Başkanı Nurettin Yıldız'ın Genel Yürütme Kurulu'na seçilmesi üzerine yenilenmesi gereken Şube Yönetim Kurulu, Genel Merkez tarafından geçici olarak atanmıştır. 


Tüzük uyarınca üç aya kadar Şube Genel 


Kurulu'nu görevli yeni Yönetim Kurulu şu arkadaşlardan oluşmaktadır. 

1— Gürbüz Güneş 

2— Nihat Tecimen 

3— Nuray Kocaer 

4— Ali Osman Salcan 

5— Mahmut Küçükaydın 

6— Kemal Ceran 

7- Arif Maviçiçek 
Yeni Yönetim Kurulu'na zorlu görevlerinde 

başarılar dileriz. 


İzmir Şubemizden gelen ve YENİ SES'te ya yınlanması istenen bir yazıyı aynen yayınlıyoruz: 


r 


(. . .) Her zaman işçi sınıfımızdan yana ol muş, bu yüzden de her zaman parababalarının zulmüne, kıyımına uğramış gençliğimizin çıkardığı bir gazete olan SOSYALİST GENÇLİK'ten aldığımız aşağıdaki yazıyı YENİ SES aracılığıyla tüm üye arkadaşlarımıza iletmek istedik. (.. J" 


BİLMEYEN ÖĞRENSİN! VE 
BUNDAN SONRA, İŞ KAZA- 
LARI ÜZERİNE UYDURU- 
LAN "KOMÜNİST PALAV- 
RALARA" SAKIN İNANMA- 
SIN! 


Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası 


gazetesinin bir sayısında, İş Kazalarıyla ilgili son 


İZMİR ŞUBESİ 


ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 
GEÇİCİ YÖNETİM KURULLARI 


ATANDI 


İzmir Şube Baskanı Gürbüz Güneş 


derece bilimsel (1) bir tesbit yer alıyor. 
“İŞ KAZALARI ÖĞLEYE YAKIN SAAT- 
LERDE OLUYOR" başlığında şöyle deniyor: 


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği kürsüsü asistanı Dr. Ahmet Çelikkol, “Iş 


kazalarının yorgunluğa bağlı olarak öğlene yakın saatlerde meydana geldiği" görüşünü savunmuştur. 

Ahmet Çelikkol yine yorgunluğa bağlı olarak akşama yakın saatlerde kazaların arttığını iddia etmiş, şöyle devam etmiştir: 


"Kazaları etkileyen diğer sebepler, % 14 kun... 


surlu davranış (Kusurlu işçiler!) 96 12 muhtemel tehlikeyi sezememe (Aptal işçiler!), % 12 
hız ve uzağı ayarlayamama (Ayarsız işçiler!), % 10 düşünmeden hareket (Düşüncesiz işçiler!), Y 8 Sorumsuzluk (Sorumsuz işçiler!), 
% 8 dikkati sürdürememe (dikkatsiz işçiler), % 6 
sinirlilik ve endişe (halbuki sinirlenip endişelenecek neleri var!. güzel güzel yaşayıp gidiyorlar!), % 4 görme kusuru (dünyayı hiç görmeseler de olur ya!), % 4 bedensel hastalık (hayret! Nasıl dü besleniyorlar oysa!), % 4 yavaş tepki (uyuşuk isc ler!), % 2 tansiyon yüksekliği, 96 2 üzüntü, deprasyon, % 2 dikkatin uyumsuz yönelimi, % 2 tevrübesizlik, % 6 diğer etkenler.." 

Ve böyle gidiyor. 

Yaa, neymiş öğrendiniz mi? 

İşverenler pir - ü pak.. ! 

Paracıklarına kıymakta hiç tereddüt etmemiş.. 
Hiç bir masraftan kaçınmamışlar.. İşçi "kardeşlerini" düşünerek gereken her türlü güvenlik tedbirini almışlar. 

Fakaaaaaat ... Aptal, beyinsiz, dikkatsiz, sorumsuz, uyuşuk, miyop, kör, hasta işçiler, aptalca, sorumsuzca, uyuşukça kaza yapıp, oralarını buralarını sakatlıyor, ölüp gidiyorlar.. 

Çüş be! 

Yalancı sahtekârlar! 

Doğrusu, İşverenlerin “kâr.. daha çok kâr!" 
hırsından kaynaklanan İŞ CİNAYETLERİ'nin SUÇu, ancak bu Kadar alçakça işçilerin üstüne atılabilir; işverenler ancak bu kadar alçakça savumulabilirdi! 


~ 


—- 


Federal Almanya basın işçileri ekonomik ve sosyal haklarını vermeyen basın tekellerine karşı greve gitmişlerdir. i 

Bir kısım gazetelerde bşlayan grev üzerine basın tekelleri birbirlerini desteklemek üzere lokavt ilân etmişler ve F. Almanya'da hemen bütün gazeteler günlerce çıkmamış, grevci işçiler direnişlerini kararlılıkla sürdürmüşlerdir. 

Diğer ileri kapitalist ülkelerde olduğu gibi F. 
Almanya'daki bu grev de, bu ülkelerdeki yoğun sınıflar savaşının ekonomik alanda yansımasıdır. İşçi sınıfının, emparyalizmin beyni durumundaki bu ülkelerde de bütün engelleri aşarak iktidarı ele geçireceği kuşkusuzdur. 

Bilindiği gibi F. Almanya'da sendikalar tek bir örgütte toplanmış ve işçi sınıfının baı İngiltere, ABD, İsveç vs. olduğu gibi sosyal demokrasi ile bağlanmıştır. 


“DUNYADA DEVRİMCİİ wn Vİ) ABD KÖMÜR 


İŞÇİLERİ 100 GÜN 


DİRENDİ 


190 bin kömür işçisi Amerikan tekellerine 
karşı 100 günden beri direniyor. Amerikan tarihindeki en uzun grev olarak-bilinen kömür işçileri bu direnişte kömür işçileri bütün tehditlere rağmen haklarını almadan işbaşı yapmamaya kararlı olduklarını söylüyorlar. 

Nitekim bizzat Başkan Carter'in tehditlerine rağmen yılmayan işçiler sendikanın kendi istekleri dışında anlaşma imzalamasını da kabul etmediler ve greve devam ettiler. Son olarak, mahkemenin grevi ertelemesine rağmen işbaşı yapmayan onbinlerce işçi, kararlı bir şekilde direndiler. 

Kömür işçileri grevi sosyalizme karşı çıkan, Amerika'da herşeyin mükemmel olduğunu söyleyen, orada ne sınıf savaşının, ne devrimin olamayacağını söyleyen yalancılara karşı işçi Sınıfının, sınıf mücadelesinin gür sesi; ABD'deki düzenin ise çirkin yüzü olarak ortaya çıkmıştır. 


Fransız Komünist Partisi 
Genel Sekreteri George Marchais 


SENDİKANIN YAPTIĞI ESKİ SÖZLEŞMEYİ YIRTAN AMERİKALI KÖMÜR İŞÇİSİ 


12 Mart günü Fransa'da yapılâ imleri sol kiii m ii 

Fransız Komünist Partisi, Sosyalist ve Sol Radikallerin SOL BİRLİK sisi oluşturdukları Cephe, oyların % 45'ten fazlasını alarak toplumun en önemli gücünü oluşturduğunu kanıtladı. 
Diğer sol grup ve partilerin aldığı oylar da katılınca solun oranı % 50'yi de aşmaktadır. 


Bilindiği gibi 1969'da kurulan SOL BİRLİK Sosyalist Partinin çeşitli tutarsızlıklarına rağmen o günden beri gittikçe güçlenmiş ve her seçimde oylarını artırarak günümüze kadar gelmişti. 


Ancak Fransız seçim sistemi birçok anti - demokratik hükümler taşımaktadır. Dar bölge çogunluk sistemi olan Fransız seçim sistemi, seçimleri ayrica bir hafta arayla iki turda yapılmaktadır. Parababaları bu sistemi getip 1. ve 2. turlar arasındaki bir haftada ''Komünistler Geliyor!" ya yaygarasıyla mütereddit oyları sağa çekme imkânını ellerinde tutmakta ve her seçimde küçük, farklarla seçimleri "kazanmakta" 


1978 Mart seçimleri de böyle oldu. Ve seçim 
sisteminin numaralarıyla sağ iktidarda kalmayı başardı. 

Ancak sol bu seçimlerde daha da güçlenerek çıktı. Aradaki milletvekili farkı 50'ye indi. Sınıf "mücadelesi daha da gelişecek Fransız solu iktidara biraz daha yanaşacaktır. 


yı 


“Ekonomik önlemler kime 


YENİ VERGİLER VİNE 
BİZDE 


yaradı? 


S 


V 


ik 


Yeni hükümetin aldığı ekonomik tedbirler de pek farklı değil, vergiler yine bize kârlar yine parababalarına. 
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Dayarısma 


Maliye Bakanlığı, Vergi Yasasında değişiklik yaparak dar gelirlilere vergi avantajı sağlamış görünmektedir. N 

Halbuki asgari gecim indirimi asgari ücret düzeyife bile çıkarılmamakta, vergi almak için milyarder parababalarının yanlarına hiç yaklaşılmazken yoksul halk tabakalarında olan esnaf ve köylüler de işçiler ve memurlar kadar vergilendirilmek istenmektedir. 

Gerçekte ise hükümet büyük mülk sahiplerini, emlâkçileri korumak için vergi yasasında değişiklik yapmaktadır. 

` "Öte yandan "Gayrimenkul Değer Artış Ver- 


gisi"' nin oranları düşürülmüş, çok sert ve dik tırmanan bu vergi daha yumuşatılmıştır." (15 - Mart, Milliyet) 

Böylece hazır yiyici emlâkçilerin kârlarından alınan azami vergi oranı % 50'den % 35'e inecek, 
emlâkçi kârlarının ilk 50 bin lirası yerine ilk 250 
bin lirası % 35 vergiye tabi olacak. İkinci 250 bin lirasından % 20, üçüncü 250 bin lirasından % 25, ondan sonra gelen 1 milyon lirasından % 30, ondan sonra gelen 1 milyon 750 bin lirasından % 35 
vergi alınacaktır. x 

Hazır yiyicilerden vergi böylesine düşürülürken, emekçilerden dolaylı vergi soygunuyla daha aşırı vergilendirilmiş olacağı açıktır. 


GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞ VERGİSİ ORANI 


50 000 
56 000. 
200000 
300 000 


İlk 


İkinci 


15 
420 
%30 
%30. 
- 600 000 ve yukarı % 50 


TİM YERİ 


İlk 250 000 
“İkinci 250000 
Üçüncü 250 000 ` 

. 1 000 000 
1750 000 
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